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Na de geboorte van haar dochter met downsyndroom overdenkt een 
vrouw haar leven. Haar vroege jeugd in de tropen, de komst naar 
Nederland, hoe ze kennismaakte met familie en hoe de Tweede 
Wereldoorlog van invloed was op het leven van sommige 
familieleden. 
 
De ogen van Jessica is een memoir over de wĳze waarop je jeugd 
doorwerkt in het moederschap. Over groeiende liefde en ingrĳpend 
verlies. Over het opgeven van je eigen rol als buitenstaander, omdat 
je kind de buitenstaander blĳkt. Over hoe een moeder en dochter 
hun weg zoeken in het labyrint van de Parallelle Wereld, van speciale 
scholen, dagverblĳven en een logeerhuis tot leerkrachten, 
zorgverleners en instellingen. Een wereld waarin zorgzaamheid en 
betrokkenheid centraal staan en waar het gaat om het kleine gebaar 
en niet om een groots en meeslepend leven. Het gaat ook over 
krachtige liefde voor het onvolmaakte. Over de uiteindelĳke strĳd 
tegen het onvermĳdelĳke en hoe twee dokters daarin van wezenlĳk 
belang zĳn. 
 
Geschreven voor ouders, broers en zussen van een gehandicapt kind, 
zorgprofessionals, leerkrachten, artsen (al dan niet in opleiding) en 
voor iedereen die wil weten hoe het leven eruit kan zien als alles 
anders loopt dan gehoopt. 

‘Ik ben onder de indruk van het aangrĳpende boek 
dat Monique Buitelaar over haar dochter Jessica 
heeft geschreven. Het persoonlĳke verslag van de 
transformerende liefde voor een leven dat afwĳkt 
van de norm zal veel mensen troost bieden, 
inspireren en kracht geven.’ 

Aaltje van Zweden, medeoprichter van 

Stichting Papageno en schrĳver
 

 
 
 

‘Voor mĳ heeft de wereld waarin ik me bevond 
eindelĳk een naam gekregen. De Parallelle Wereld 
dat is de omgeving waarin je leeft wanneer je je hele 
leven geconfronteerd wordt met de ziekte van een 
familielid. Ik ben verpleegkundige geworden om 
mĳn vader bĳ te staan. Deze emoties krĳgen ineens 
een plaats. Dank voor het delen van dit inzicht.’ 

Linda Pieters-Gorissen, verpleegkundig-

beleidsadviseur
 

 
 
 

‘Monique Buitelaar schreef een kraakhelder, 
confronterend en liefdevol verslag van een leven  
dat veel te vaak verborgen blĳft: dat van het 
gehandicapte kind. De ogen van Jessica laten je  
niet meer los.’ 

Annemarie Haverkamp, schrĳver, 

journalist en columnist. In 2020 won zĳ  

de Anton Wachterprĳs
 

 

‘De ogen van Jessica vertelt het verhaal van de 
bĳzondere levensloop van Jessica door het 
liefdevolle oog van haar moeder en opent de ogen 
van de lezer voor hoe moeilĳk het is om te zien wat 
nodig is in een ongewoon ziekte- en stervensproces.’ 

Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve 

zorg & hospicezorg UMC Utrecht en 

voorzitter van de landelĳke Stuurgroep 

PZNL
 

 
 
 

‘Een heel eerlĳk, menselĳk verhaal over de liefde van 
een moeder voor haar dochter met het syndroom 
van Down. Openhartig, aangrĳpend, 
hartverwarmend en bĳ tĳd en wĳle onbarmhartig.’ 

Kik Verkaart, klinisch psycholoog-

psychotherapeut
 

 
 
 

‘Ik interviewde Monique voor mĳn serie in de 
Volkskrant en was diep onder de indruk van de 
eerlĳke en liefdevolle manier waarop Monique over 
haar dochter sprak. Dat doet ze nu ook in haar eigen, 
zorgvuldig gekozen woorden in dit boek. Monique 
heeft een heel goede en trefzekere pen waarmee ze 
het leven van Jessica en haar moederrol in het 
bĳzonder op indrukwekkende en ontroerende wĳze 
beschrĳft. Nooit larmoyant, altĳd oprecht.’ 

Barbara van Beukering, journalist en 

schrĳver
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