proost
op het leven
op jou

op wij

op 1k denk aan Je
en wﬂ je laten‘ weten



ik plukte geen bloemen
vond geen woorden
en wel deze kaart
want jij
bent meer
dan mijn stilte waard

e



Ik wil je
zormaar even laten weten
ik je nooit
dal’ dan ook nooit

zal vergeten




- /
_/ R
s— 1k heb geen woorden C-t//

geen wijze les r_
geen troost
of groots gebaar o
ik wil alleen
dat je weet
als ik iets kan doen
sta ik voor je klaar

e



